
1DE PATRIOTTEN

Wat is de naam van de patriot?

________________________

Wat is zijn beroep?

________________________

Wat betekent de zin ‘met het 
zwaart over ‘t hoofd gestraft’?

________________________

________________________

________________________

________________________

Er staat veel publiek omheen. 
Waarom is dat, denk je?

________________________

________________________

________________________

________________________

Eind achttiende eeuw is het onrustig in Leeuwarden. Boze burgers (de patriotten) willen de stadhouder 
weghebben. Ze willen een nieuw bestuur met meer inspraak: democratie! Dat lukt ze eerst nog niet. 
Bekijk de tekening uit 1788. Je ziet iemand die straf krijgt bij het Blokhuis in Leeuwarden.
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PUBLICATIE:
HEIL EN BROEDERSCHAP!
HET COMMITTÉ REVOLUTIONAIR deeze 
PROVINCIE, heeft zich, uit Liefde voor het Va-
derland, met dit gewigtig werk belast. ----- He-
den heeft het Committé, de klaarste blyken van de 
ernstige begeerte deezer Burgery ontvangen heb-
bende, Uwe Stedelyke Regenten van hunne Posten 
ontslagen.
Burgers! Gy zyt dus Vry! Gy zyt Gelyk!

Uit welk jaar komt de krant links?

________________________

Welke drie woorden worden als 
strijdkreten gebruikt bij de Bataafse 
Republiek?

________________________

________________________

________________________

Wat is er volgens de tekst gebeurd 
met de ‘stedelyke regenten’, ofwel 
de oude bestuurders?

________________________

Wat wordt bedoeld met de zinnen 
‘Gy zyt dus vry! Gy zyt Gelyk’?

________________________

________________________

________________________

________________________

Vandaag de dag zijn de sporen van de Bataafse tijd nog steeds in Nederland te zien. Zo is 
Nederland, nog meer dan toen, een democratie. Maar wie de baas was, is in de loop der jaren 
flink veranderd. Zoek per jaartal op: 
• Hoe heette Nederland in die tijd? 
• Wie was/waren in die tijd de baas?
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Na een paar jaar krijgen de patriotten toch hun zin. Er komt een revolutie. De stadhouder 
vlucht en het land krijgt een nieuw bestuur én een nieuwe naam: de Bataafse Republiek.
Bekijk de twee knipsels uit de Leeuwarder Courant hieronder.


