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Wie geeft Fedde Schurer gelijk: meneer van 
de Burg of de rechter Wolthers? Leg uit.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Door het schrijven van dit artikel moest Fedde Schurer 
zélf voor de rechter komen vanwege belediging. 
Welke woorden uit zijn tekst zouden hiertoe 
aanleiding hebben gegeven?

______________________________

______________________________

______________________________

Vrijdag 16 november 1951 staat bekend als Kneppelfreed. In Leeuwarden was er een grote opstand. 
Dat kwam door een stuk dat in een krant was geschreven over een rechter die Fries niet als taal zag. 
Lees het (ingekorte) artikel uit 1951 hieronder. Rechts zie je de hoofdpersonen.
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Laat dan kruipen wat niet durft te gaan,
Laat dan buigen wat niet durft te staan,
Die geen kruipen leerde, gaat,
Die niet buigen wilde, staat,
Hoog het hart, hoog de kop!
Fries bloed, bruis op!

Wie heeft dit gedicht geschreven?

_____________________________

Waarom is juist zijn gedicht op de 
gedenksteen geplaatst?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Leg in eigen woorden uit waar het gedicht volgens jou 
over gaat en wat dit met Kneppelfreed te maken heeft.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Vandaag de dag wordt het Fries op steeds meer plekken gebruikt in 
de provincie: in de rechtbank, het gemeentehuis en op school. Sinds 
2014 is het de tweede officiële taal van Nederland. 

Meitsje dyn eigen wurdsyker! Ofwel: maak je eigen 
woordzoeker. Gebruik hiervoor alleen maar Friese woorden. Als je 
niet genoeg kent kun je deze opzoeken. Je kunt gebruikmaken van 
een online tool om woordzoekers te maken.
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Vijftig jaar na Kneppelfreed werd in Leeuwarden bij de rechtbank een gedenksteen 
neergelegd. Het is een stukje van het gedicht Frysk bloed tsjoch. Lees het gedicht 
hieronder. Een Nederlandse vertaling lees je rechts.


