
SLAUERHOFFWANDELING IN LEEUWARDEN 
 

1) Beeld Slauerhoff in de tuin (‘de Slauer Hof’) van boekhandel Van der Velde 
aan de Nieuwestad 57-59. 

2) De plek in de noorder stadsgracht die diende als zwembad (bijgenaamd ‘de 
Inktpot’) waar Slauerhoff wel zwom. 

3) Schouwburg de Harmonie waar Slauerhoff als souffleur fungeerde bij een 
opgevoerd toneelstuk 

4) Huidige pand de Bres (Schoolstraat), dat was ooit het gymlokaal van school 
nr. 4 waar Slauerhoff naar toe ging ter voorbereiding op de Rijks HBS 

5) Wilhelminaplein, plaats rechtbank waar de Rijks HBS was die Slauerhoff 
zonder zitten te blijven doorliep. 

6) De dichtregel ‘Morgen rijd ik met bedwelmende bloemen naar je toe’ in 
parkeergarage het Zaailand 

7) De gebouwen Amicitia en de Klanderij waar Slauerhoff als middelbare scholier 
literaire voordrachten hield. 

8) De woning Wybrand de Geeststraat 32 waar zijn ouders later gingen wonen 
en waar hij tijdens bezoeken veel tijd heeft doorgebracht net dichten. 

9) Sminiahuys (Turfmarkt 36), daar woonde dokter Uffelie waar Slauerhoff 
wegens zijn astma vaak naar toe moest. 

10) Tuinen oostzijde waar de Bewaarschool 6 was waar Slauerhoff op zat. 
11) Voormalige kazerne (Amelandswinger 201waar Slauerhoff als middelbare 

scholier Belgische vluchtelingen ontmoette om zijn Frans bij te spijkeren. 
12) Zalen Schaaf waar Slauerhoffs vrouw, de danseres Darja Collin, optrad toen 

Slauerhoff op zee zat. 
13) Nieuweburen 124: hier startten de ouders van Slauerhoff ooit hun winkel. 
14) Waalse kerk: daar ging Slauerhoff naar de zondagsschool 
15) Voorstreek 33 (plaquette op geboortepand) en 26 (waar hij opgroeide) 
16) Zijn gedicht ‘Het Einde’ op de brug (‘pijp’ in Leeuwarden genoemd) in het 

poëzietableau precies tussen Voorstreek 33 en 26 
 
Naast deze wandelroute die in een uur te doen is zijn er tal van andere locaties 
buiten de Leeuwarder binnenstad die naar Slauerhoff verwijzen. 
We noemen hier: 

 
17) Bronzen reliëf van hem in de Dorpskerk Huizum, samen met de grafsteenplaat 

van zijn ouders naast het toegangspad naar de kerk (-> het gedicht In 
Memoriam Patris gaat over de uitvaart van zijn vader in Huizum; Willem van 
Toorn vermeldt Slauerhoff in zijn gedicht op de Huizumer begraafplaats) 

18) De Slauerhoffbrug in de Slauerhoffweg (volgens internet ‘one of the ten most 
amazing movable bridges in the world’) 

19) OSG Piter Jelles Impulse, D. Kalmaleane 4  (voorheen Slauerhoff College) 
waar een wand aan hem is gewijd met o.a. eenzelfde beeld als bij boekhandel 
Van der Velde staat. 

20) De belangrijke verbindingsweg in Schenkenschans heet ‘Slauerhoffweg’. 
21) Algemene Begraafplaats aan de Spanjaardslaan: hier bracht Slauerhoff graag 

zijn tijd door (ook een keer zwijgend met de dichter Henk de Vries) 
22) De Dorpskerk Huizum waar jaarlijks de Slauerhoff Lezing door een 

prominente Nederlander wordt georganiseerd.  
                            (Samengesteld door de stichting Herdenking Jan Slauerhoff) 


